
2002: 
 

Route:+/- 180km 
Moerzeke, Hamme, Waasmunster, Zele, Lokeren, Beervelde, Lochristi, Kalken, Laarne, Heusden, 
Melle, Merelbeke, Bottelare, Munte, Makkegem, Baaigem, Gavere, Nazareth, Astene, Deinze, 
Lotenhulle, Poeke, Vosselare, St-Martens-Leerne, Deurle, De Pinte, Eke, Semmerzake, Oosterzele, 
Massemen, Lede, Wichelen, Schoonaarde, Dendermonde, Grembergen, Hamme 

 
Deelnemers: 1500 Opbrengst: 7000 EUR 

 
Herfstrit Anno 2002 
De winter komt om de hoek kijken wanneer iedere zichzelf respecterende motorrijder zijn stalen ros 
voor de laats keer van stal neemt en de Herfstrit rijdt. 
De winter is ook dé periode om een nieuwe rit te creëren? Je begint met een velletje papier en de 
landkaartje droomt en ziet alles stap per stap werkelijkheid worden. Plots is het zover. 
De Herfstrit anno 2002 is een flirt tussen Schelde en Leie en hun vele zijriviertjes. 
Een flirt tussen kastelen en hoeves. 
Een flirt tussen landerijen en betoverende landschappen. 
Een flirt met de bossen en de kreken. Stap op en laat je meevoeren langs de velden en dreven. 
Bewonder een omwalde hoeve of laat je door een kasteel impressioneren. 

 
In Laarne op ongeveer 30km van het idyllische vertrek vind je één van de mooiste en oudste kastelen 
die in Vlaanderen zijn overgebleven. Waar we nu het kasteel zien, werden in de eerste helft van de 
1300 eeuw enkele houten gebouwen opgetrokken omgeven door een gracht. Dit hof was een 
centrum van de heerlijkheid Laarne. Rond 1300 werd aan de westzijde van dit hof een stenen huis 
gebouwd. Door er een donjon en drie torens aan toe voegen, bekwam men nog voor het midden van 
de 14 de eeuw een kasteel met veelhoekig grondplan. Voor het midden van de 15de eeuw werd het 
huis omgevormd tot een poortgebouw met kantelpoort. 
De oorspronkelijke ingang lag dus aan de westzijde. Het kasteel behield z'n middeleeuws uitzicht tot 
midden 17d' eeuw, toen werd de toegang tot het kasteel verplaatst in de richting van het dorp. Een 
koer met vier dienstgebouw en paardenstallen maakte van het kasteel een 'maison de plaisance'. 

 

 
Dit kasteel, gerestaureerd in 1950 is een bezoek meer dan waard. 
Stap terug op een geniet van het eendenmeer en het privaat kasteel Runenborg 

 
Waar je voor de eerste maal kan flirten met de Schelde. 
Het leuke dorpsplein van Melle zal je vast en zeker warm onthalen. Eens de dorpskern voorbij 
verraad de naam Caritasstraat reeds iets. In 1908 kwam het psychiatrisch centrum Caritas zich vanuit 
Gent in Melle vestigen. 



 
 

Via de zuidelijke groene long rondom Gent met ronkende namen als Vuurtzak, Gentbos, 
Harentbeekbos, Makkegembos, Bruinbos, Makenbos krijg je heel wat onder je wielen. Deze bossen 
vertonen nog heel wat kenmerken van het oorspronkelijke bos. Er groeit heel wat waardevolle 
bosvegetatie en talrijke vogels zoals de zwarte mees, de torenvalk en de bosuil vinden hier een 
broedplaats je. Tussen die bossen krijg je idyllische dorpje met elk hun eigen verhaal. Het privaat 
kasteel 'Goed ter Jacht' is aan een opknapbeurt toe! maar laat je toch genieten van de grandeur van 
weleer. 

 

 
Neem nu Munte, hier zijn vele historische taferelen terug te vinden. Z'n kasteel Ter Zinkt, de 
Weerwolf, het Muntetafereel, .... 
Wil je even uitblazen, geen probleem. Kijk naar de heuvelachtige vallei waar je een schitterend 
panorama krijgt , dit achterliggende kouterlandschap. Enkel de hier en daar verspreide bunkers uit de 
oorlogsjaren doorbreken het landschap. 

 

 
Ontdek nog een prachtige, tussen dreven verscholen kasteel hoeve en gluur even binnen. Laat je 
vervolgens charmeren door Gavere, met zijn heuvels en Scheldemeersen. Hier werd op 23.07.1453, 
de reeds jaren aanslepende Grote Gentse oorlog beëindigd met een beslissend treffen tussen de 
groepen van hertog Filips de Goede en de gemeentemilitie van de rebelse Arteveldestad. In het 
parkje voor het Gaverse gemeentehuis staat een krachtig herinneringsbeeld dat in de volksmond de 
'Valeir' wordt genoemd, een Gentse krijger van formaat. 

 
Van hier rij je naar Deinze en onderweg nog even stil staan bij het stemmige kasteel van Nazareth. 
Hier zie je nog steeds de dreef tussen kerk en kasteel. Een symbolische dreef met een 
maatschappelijke waarde. 



 
 

De kleine provinciestad, die Deinze is, bevat vele wondermooie plekjes waar de natuurpracht nog 
volop aanwezig is. In de talrijke dode Leiearmen, wat een misleidende naam is voor stukjes Leie, is 
het heerlijk verpozen. Weet dat in deze streek verscholen tussen het groen aangename cafeetjes en 
smakelijke restaurants de toerist op een meer dan bescheiden manier verwennen. 

 
Na onze middagstop vluchten we uit de drukte om onmiddellijk terug te worden ondergedompeld in 
een indrukwekkend schouwspel. Je kriigt een brok tastbare geschiedenis en een wondermooi decor. 
Je bent midden in het houtland als je beseft dat de Gentse adel en burgerij hun hoven van plaissance 
hier kwamen neerpoten. Het mooiste vind je in het onooglijke dorpje Poeke. Hier zie je een 
indrukwekkende waterburcht die zo uit de Loirestreek geplukt lijkt. 

 

 
Het eerste kasteel werd in 1453 door soldaten van Filips de Goede met de grond gelijk gemaakt. Het 
werd heropgebouwd op initiatief van Jan Baptist Preudhomme d'Hailly. Diens kleinzoon Karel Florent 
Idesbald, die kamerheer was van keizerin Marie Theresia ,zorgde voor de meest ingrijpende 
verbouwing. Hij liet een stervormig drevenparcours bouwen. Zo kon hij alles wat tot het zijne 
behoorde vanuit zijn kasteel aanschouwen.Laat je gerust veroveren door dit stijlvolle kasteel en zijn 
magnifieke tuinen want dromen doet leven. 

 

 
Langs de groene vallei rondom de Poekebeek merk je dat je uren zou kunnen doorbrengen in de 
talrijke kreken en paden met hun waggelend waterwild. Terug de hort op om over het kanaal van 
Schipdonk terecht te komen in StMartens Latem. Dit dorp maakte naam door de vele 
impressionistische en expressionistische schrijvers die er ziel kwamen vestigen. Maar op de keper 
beschouwd was het eigenlijk de Leie die op iedereen een magische aantrekkingskracht uitoefende. 
Hier voert het poëtische karakter van de Leie volledig de boventoon. 
Laatje niet afschrikken door de talrijke villa's maar laatje vooral opgaan in het romantische, poëtische 
en soms nostalgische karakter van deze Leie. Weet dat de inspirerende kracht van deze Leie pas bij je 
thuiskomst volledig tot je zal doorgedrongen zijn. 



Via Deurle, bekend door Stijn Streuvels en Cyriel Buysse kom je in Semmerzake waar je betoverd 
wordt door die immense bollen Zij wijzen je de weg naar het militaire domein van de Belgische 
luchtmacht. Hier heeft zij een belangrijke radarbasis en een ondergrondse controlepost. Semmerzake 
heeft bovendien en beschermde dorpskern met ondermeer de Romaans-gotische St Pieterskerk en 
het gedenkteken aan de Slag van Gavere (23.07.1453). Knotboomrijen vormen een zeer typerend 
landschapselement voor het westelijke deel van ons Vlaanderen. Ook in de Schelde vallei zie je deze 
zogenaamde kleine landschapselementen nog zeer uitdrukkelijk. Hierna rij je via stemmige ups en 
downs voorbij kasteel Baudries, een 18de eeuwse burcht die nog steeds een keurige ingangsdreef 
heeft in de dorpskern. Via her en der ingeplante kasseistroken bereik je het Blauw kasteel in 
Oosterzele om zo via het Frakenbos en het Turkenbos en het Moortelbos stilaan terug huiswaarts te 
rijden. 
Geniet. maar met mate. .... ! 

 
Herfstrit: verslag 2002 de elfde editie van de Herfstrit 
Ondanks het slechtste weer dat we ooit gehad hebben (de ergste storm van deze eeuw) op één van 
onze elf edities, mochten wij tot onze zeeeeeeer grote tevredenheid toch vaststellen dat 1500 
moedige motorrijders de zeer hevige windstoten van 120 Km/h en meer, vergezeld van hevige 
regenbuien trotseerden om deel te nemen aan onze Herfstrit. 

 
Het parcours dat dit jaar slingerde tussen de kastelen, de hoeves, de landerijen en de betoverende 
landschappen van het ons zo mooie Oost-Vlaanderen. Door omgewaaide bomen en afgewaaide 
takken lagen de banen er soms slecht bij en waren we als organisator genoodzaakt om, zoals vorig 
jaar, omleidingen in het parcours aan te leggen. Op de controlepost in de Brielpoort te Deinze 
heerste er, ondanks dat barslechte weer, een zeer aangename sfeer. Nogmaals een bewijs dat de 
motorrijders met het hart op de juiste plaats niet tegen te houden zijn door "een beetje wind en 
regen" (???). 

 
Op de laatste controlepost (tevens onze hoofdsponsor) konden onze deelnemers zich vergapen aan 
een tiental niet alledaagse motoren. Eén voor één een streling voor het oog. 
Bij aankomst in sporthal De Wuiten te Hamme kregen de deelnemers een lekker lunchpakket met 
koffie en konden zij op het reuzenvideoscherm reeds genieten van de foto's, een tal van powerpoint- 
presentaties, enkele videoclips van de Vlaamse Vereniging Autisme en de videofilm van Hersftrit 
2001. 

 
Als slot van de dag kon de voorzitter van de Hartrijders (Marijn de Valck, de peter van de Hartrijders, 
had zich laten excuseren daar hij zelf het slachtoffer was geworden van de storm die over ons 
Belgenland raasde) in naam van de Hartrijders en alle deelnemende motorrijders een cheque van 
zevenduizend euro (€ 7.000) overhandigen aan voorzitter Jan Lambrechts van de Vlaamse Vereniging 
Autisme. Niet alleen de V.V.A. werd gelukkig gemaakt, ook 42 deelnemers werden uitgeloot als 
winnaars van onze tombola waaraan ze door hun inschrijving deelnamen. 


