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Verslag van deze editie 
 
Het meest besproken onderwerp van deze editie is of was zeker het weerbericht. 
De lange termijn voorspelling voor 27 oktober zak er eerst veelbelovend uit en naargelang de zondag 
dichterbij kwam werden de vooruitzichten alsmaar grijzer. Het ging regenen en het ging koud zijn. 
Met deze voorspelling begonnen we ons toch een beetje zorgen te maken. Op vrijdag 25/10 gingen we de 
baan op om de route van de nodige wegwijzers te voorzien en dat gebeurde onder zonnige 
omstandigheden. Op zaterdag bleef het aangenaam buiten en dus was het afwachten wanneer en hoe de 
voorspelde regen ging komen. 
We kunnen hierover kort zijn, de regen viel in het midden van de nacht en om 4 uur ‘s morgens was de 
buienlijn voorbij en werd er geen nieuwe neerslag meer verwacht. Deze voorspelling klopte voor 100% en 
we kregen een mooie dag voorgeschoteld. We zijn er van overtuigd dat heel wat motorrijders afhaakten 
door de voorspellingen maar zij die toch de juiste keuze maakten zullen toch maar wat blij geweest zijn van 
hun keuze. Dus voor eens en altijd, laat je niet vangen door het weerbericht en ga er van uit dat de 
afwezigen altijd ongelijk hebben. 
Het werd een prachtige dag en hoewel het hier en daar wat glibberig lag ( het blijft wel de Herfstrit) zagen 
we op de aankomstplaats in sporthal Meulenbroek niets dan blije gezichten en werden we met 
complimenten overstelpt. 
De dag werd afgesloten met een deelnemer die met een spik splinternieuwe BMW G310 R  (de hoofdprijs) 
naar huis ging en de VVA die dankzij jullie allen een cheque van 19.000 euro kreeg. 
Hopelijk blijft onze formule jullie boeien en zien we elkaar terug op zondag 25 oktober voor de volgende 
editie van de Herfstrit. 
PS. De mensen die jullie bij het binnenkomen van de sporthal verwelkomden met een knuffel, zamelden 
met hun collectebussen 655,77 euro in voor de Warmste week ( tvv de VVA) 

 
 
 
Inspiratie is één ding, inspiratie hebben een ander en inspiratie vinden is iets wat bij de Hartrijders geen 
probleem is. 
Alhoewel vertrek- en aankomstpunt reeds decennia lang dezelfde zijn lukt het ons toch om jullie elk jaar 
opnieuw een mooie route aan te bieden. Als je de route op kaart bekijkt zie je dat we de Oost-Vlaamse 
provinciehoofdstad via één of andere meetkundige figuur omzeilen. De agglomeraties worden steeds 
groter en daarom moeten we ons steeds verder van het agglomeratiemiddelpunt verwijderen.  
Overal in Vlaanderen komt men leuke plaats- en/of straatnamen tegen en dat is in deze editie niet anders. 
Wat dachten jullie van Overschelde, Bachte, Merendree, Sint-Margriete, De Katte, Ter West, Heimolen, 
Zogge, Ten Ede, Waterland-Oudeman, Peene, Nieuwdonk, Lievegem, Kalve,  Beke….. Allemaal plaatsen 
waar we dit jaar voorbij komen. 
Misschien klinken sommige van deze namen jullie bekend in de oren, en voor wie  al deze liederlijke 
benamingen onbekend zijn… kom op 27 oktober de Herfstrit rijden en geniet van al deze Vlaamse 
pareltjes. 
Nog niet overtuigd? Aan de hand van onderstaande collage lukt het misschien wel. 

Het is langs hier 



                                                              
                 Start                                                                  Een spurtje trekken?…..toch maar wat trager!  

                                                     
 

We blijven nog even op de linkeroever                       Vandaag zetten we de bloemetjes buiten    

                                                            
Oplaadpunt voor de Ebikes?                                                       Door de wind, door de regen… 
 

                                                          
 
Met de trein zou je er (misschien) al zijn 
 

 
Zet de thermostaat dan wat lager! 

                                                
 
Zet de thermostaat dan wat lager!    

 

Dank zij het provinciebestuur raak je in oost 
Vlaanderen nooit de weg kwijt 
 



                                                     
 
De Kasteeldreef                                                                                Aardig stulpje! 
 
 

                                    
 

 Kanaal van Schipdonk en Leopoldskanaal ( De Stinker en den Blinker) 
 
 

                                    
 
Schafttijd!                                                                                               We denken aan alles 
 

                                    
 
Keep on rockin in the free World                         Daar in de bocht ligt de grens ( waar we niet over rijden) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

Polders , kreken en Meetjeslandse waterbuffels 
 
 

                                   
 

De Romeinen wisten hoe ze kasseien moesten leggen ,Het Meetjesland, paradijs voor fietsers, 
wandelaars en natuurlijk ook voor motorrijders 

 

                                    
 

Vorig jaar zaten we in Prosper zijn Polder, nu zitten we in zijn gat ,  Gebruik hier je dode hoekspiegels! 
 
 

                                                          
 

In Zelzate knijpen ze de katjes in het donker 
 



   
 

Zin in een nieuwe tweewieler? Onze hoofdsponsor  geeft je met plezier goede raad. 

 

                                       
   

Bestemming bereikt, hopelijk hebben jullie er van genoten en zien we jullie volgend jaar terug. 

 


